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Inhoud

Van de
voorzitter,

Herfstkleuren

Als u dit leest zijn de meeste van die
prachtige kleuren alweer verdwenen. De
eerste nachtvorst hebben we ook kunnen
noteren. Persoonlijk heb ik de eerste
schaatsuren op het kunstijs weer genoten.
In de kerk is het nieuwe seizoen volop
bezig. Dat laatste moet natuurlijk ook.

In Heemse is de nieuwe en prachtige
Aerninckhoff in gebruik genomen en is de
gang naar de Witte of Lambertuskerk
intussen al niet vreemd meer.

Als Algemene Kerkenraad zijn we
begonnen de eerste stappen te zetten
met het nieuwe beleidsplan. De
werkgroep Stadskerk/Huis van de Stad
heeft het eerste plan voorgelegd enin
verschillende wijkgemeenten zijn
interessante ontwikkelingen gaande.

Zo moet het ook gaan; een kerkelijke
gemeente moet in beweging zijn. Een
beweging van mensen voor elkaar. Niet
hoeven wachten tot anderen,
bijvoorbeeld de voorgangers, iets doen,
maar zelf plannen maken en die
uitvoeren.

In de komende tijd zal duidelijk worden
dat we anders moeten samenwerken
binnen de kerkelijke gemeente dan we
gewend waren. Anders, maar zeker niet
minder goed. Nieuwe ideeén, nieuwe
initiatieven en een nieuw elan. Daar
mogen en moeten we mee verder gaan
en daar mogen we ook vertrouwen in
hebben. Immers we doen het als vanuit de
Bijbel geinspireerde mensen.




“Doe Prisca en Aquila de groeten!” — naar de Brief van Paulus aan de Romeinen 16: 3

Vanavond lazen we thuis aan tafel het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Een hoofdstuk dat je
zomaar overslaat. Want er is geen doorwrochte theologie in te lezen, zoals in de rest van de
monumentale brief. Die brief gaat er over dat een mens van zichzelf niet rechtvaardig is, maar
geheiligd wordt door het geloof in de Heer Jezus Christus. Onvergetelijk hoe hij de worsteling
beschrijft tussen het goede dat je wilt — en het kwade dat je doet. “Ik, ellendig mens!” roept Paulus
gekweld uit als hij zijn innerlijke strijd beschrijft (7: 24). En dan die bevrijdende wetenschap uit dat
volgende vers: “God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer!” Hij, alleen Jezus,
maakt dat wij vrije mensen zijn, omdat we in Hem toegang hebben tot de Vader!

Paulus werkt dat in de volgende hoofdstukken uit. We mogen leven door de Geest, en dat leven zal
in alle facetten van het leven doordringen, en het goede nieuws zal alle volken en heel de wereld
bereiken, voor de dag van de Heer komen zal.

En dan dit hoofdstuk. “Help Phebe als ze bij jullie komt. Doe Prisca en Aquila de groeten. En doe ook
de groeten aan Epenetus, die als eerste in Klein-Azié tot geloof kwam. Groet Maria van me, en
Andronikus en Junia die met me in de gevangenis zaten en eerder bij Jezus hoorden dan ik. En
groet ook Ampliatus, en Urbanus, en Stachys en Apelles, en de huisgenoten van Aristobulus, en
Herodion, en...." Nog veel meer namen staan op het lijstje. “Willen jullie horen wie Paulus nog meer
de groeten doet of vinden jullie het wel goed zo?” vroeg ik met een knipoog aan mijn tafelgenoten.
Ik dacht: nu weten we het wel. Morgen verder.

Maar als ik er later over nadenk hoor ik de namen weer in mijn hoofd. Door het noemen van de
namen van alle mensen die hij de groeten doet laat Paulus zien, dat het geen algemene waarheid
was, waar hij het net over had. Hij heeft concrete mensen op het oog als hij schrijft over bevrijding,
kind-zijn van God en vervuld zijn met de Heilige Geest! Hij heeft het over mensen die bekend zijn in
de gemeenschap in Rome. Met namen en rugnummers en hun eigen verhaal en hun eigen
karakter!

En dan denk ik aan namen van mensen in de gemeente Hardenberg-Heemse. Het zijn de Diny’s en
Henken en Gerrits en Henny's en noem ze allemaal maar op die de gemeente van de Heer hier
vormen. Die boodschap van Gods liefde wil landen in levens van concrete mensen zoals je ze hier
zomaar tegenkomt. En met elkaar mogen we er van leven en delen. Dat is pas genade!

Ds. Gijsbert Rohaan




Dominee Pieter Noordmans met emeritaat

Eén september 2024 is ds. Pieter Noordmans, na
ruim 40 jaar als predikant aan een

gemeente verbonden te zijn geweest, met
emeritaat gegaan. Wij kijken met deze dominee
in hart en nieren terug op zijn loopbaan en
blikken vooruit.

Pieter werd op 25 februari 1957 geboren in
Tjamsweer, Groningen, dichtbij Appingedam.
Hij kreeg de namen, Pieter Jacob Herman. Zijn
vader was er dominee en leraar godsdienst op
diverse middelbare scholen. Pieter bezocht de
lagere school in Appingedam. Na de lagere
school ging hij als jongetje van 12 jaar met de
bus naar Groningen. Een bijzondere stap,
want, zo vertelt Pieter, er was wel een VWO in
Appingedam, maar omdat hij toen al wist dat
hij waarschijnlijk predikant wilde worden, ging
hij naar de stad om aan het Willem Lodewijk
Gymnasium onder andere Latijn en Grieks te
leren. In de 5e klas moest er een keuze worden
gemaakt. Hij zag hoeveel plezier en voldoening
zijn vader in het werk vond, maar ook vroeg

hij zich af of hij het zou durven om dominee te
zijn, want je vervult dan toch een ‘publieke’
functie. Even dacht hij nog medicijnen te gaan
studeren, maar de keuze viel toch

vastbesloten op theologie. Pieter ging studeren
aan de Rijks Universiteit in Groningen. In die
tijd leerde hij ook zijn vrouw Anke kennen
tijdens uitwisselingsweekenden met de kerk
van Ledde-Tecklenburg in Duitsland.

Pieter werd beroepen in de Hervormde
gemeente te Haulerwijk. Een mooie gemeente
in Friesland, maar ook dichtbij Groningen en
Drenthe. Er stond een pastorie voor Pieter en
Anke klaar, waar ze na hun huwelijk op 13
januari 1984, intrek konden nemen. Het beviel
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het predikanten echtpaar goed in Haulerwijk.
Twee van hun kinderen werden er geboren, de
derde in Hardenberg. Maar de jonge predikant
maakte in zijn gemeente in Haulerwijk ook
schokkende en heel verdrietige dingen mee.
‘Dat raakt je en blijft je altijd bij. De contacten
over en weer waren in Haulerwijk heel goed,
een fijn begin voor een jonge dominee. Anke
kon gemakkelijk in Groningen komen om haar
studie, Duitse taal- en letterkunde, te volgen.
Toen er dan ook diverse beroepen
binnenkwamen uit 0.a. Emmen, Workum en
Tubbergen hield Pieter de boot af. Maar zou hij
voor altijd een en dezelfde kleine gemeente
dienen zoals zijn vader had gedaan of.......2

Er kwamen twee hoorcommissies naar
Haulerwijk. De gesprekken verliepen heel goed,
ook de kennismakingsavond met de gemeente
was heel positief. Het uitdagende, zo vertelt
Pieter, was voor hem de grootte van de
gemeente, waar hij ook collega’s had.




Samen met dominee Roosa en de heer (later
dominee) Holwerda, werd het team gevormd.
Hoewel heel divers, voelde het goed om met
hen te gaan samenwerken. Een bijkomend
voordee| was ook dat ze dichter bij de ouders
van Anke zouden komen wonen.

35 jaar Hardenberg

Wij vragen Pieter waarom hij 35 jaar in
Hardenberg is gebleven. Allereerst was daar de
plezierige samenwerking met de kerkenraad en
de gemeente. Door de lange en fijne

contacten schrijf je ook geschiedenis samen. Er
groeit iets onderling. Voor Pieter heeft dat

iets met ‘trouw’ te maken. En er dienden zich
ook steeds nieuwe en mooie ontwikkelingen
aan in het werk. De kinderen hechtten zich aan
Hardenberg. Mijn ouders kwamen in
Hardenberg wonen. Al met al genoeg redenen
om in Hardenberg te blijven. Maar zie het ook
als een compliment aan de kerkelijke gemeente
in Hardenberg. Het is goed!

Wat vind je mooi aan het
predikant zijn?
Pieter vertelt dat hij het voorbereiden van de

zondagse kerkdienst en het leiden van de
dienst heel mooi en waardevol vindt. De

liederen worden door hem zorgvuldig
uitgekozen.

En steeds weer mogen verkondigen dat God
(toch) liefde is. Hij gaat dan ook na zijn

emiritaat nog diverse keren voor in de kerkelijke
gemeente, Hardenberg en Radewijk, en

elders. De contacten met heel veel mensen vindt
Pieter ook kostbaar en mooi. Hierdoor werd je
ook steeds weer opgeladen. Mijn moeder zei
het eens heel mooi: ik zag je fietsen door je wijk,
en je floot een vrolijk deuntje! Ze zag dat ik het
naar de zin had in mijn werk ,en dat was waar.
Wel kwamen er in de loop der jaren steeds meer
andere taken bij waardoor het voor je gevoel
wel eens dreigde dat je te weinig tijd over had
voor bezoeken. En verder? Het klinkt misschien
een beetje vreemd maar ook begrafenissen zijn
waardevolle en kostbare

momenten, je deelt met mensen dan heel veel.

Niet zo leuk

Zijn er ook zaken die je als minder leuk hebt
ervaren vragen wij. Minder leuk is misschien
niet helemaal het juiste woord, maar soms gaat
er wel veel tijd in vergaderen zitten. Zo zat ik

de laatste tijd in de kerkenraad, de Algemene
kerkenraad en het moderamen. Heel belangrijk
en ook waardevol. Maar je moet oppassen dat je
niet alleen achter de tafel zit. Verder zou je
kunnen zeggen dat het met de kerk in het
algemeen minder leuk gaat. Bijvoorbeeld: toen
ik hier in 1989 kwam zat de Stephanuskerk
helemaal vol. Twee diensten op een morgen en
moesten de banken nog wel eens uitgeschoven
worden. Nu is dat beeld toch heel anders,

maar als dat je humeur gaat bepalen, dan zie je
de mooie en o zo kostbare dingen van nu

niet meer. En er zijn waarachtig ook vandaag in
de kerk en de gemeente heel veel mooie,
ontroerende en hoopvolle dingen.



Inspiratie

Pieter vertelt dat hij zijn inspiratie haalt uit het
voorbereiden van de diensten, bijbel en
bezinning. Het uitzoeken van de liederen en het
luisteren ernaar in de rust van zijn
studeerkamer. De contacten met mensen zijn
voor hem in zijn werk onmisbaar.

Toekomst van de kerk

Je kunt daar zo zegt Pieter wel wat zorgelijk
over zijn, maar houd moed, werk stug door! Je
niet te veel zorgen maken en op God
vertrouwen. De kerk zal misschien nog kleiner
worden, maar Hij gaat verder. Ook een kleine
kerk is waardevol, en kan een grote zegen zijn.
Tenslotte mag je het ook gelovig in Gods hand
leggen.

Wat ga je missen

De contacten met de mensen waarmee ik
soms veel heb meegemaakt, en met wie ik heb
mogen samenwerken. Verder weet ik het nog
niet, dat moet ik nog ervaren. Ik haalde veel
zingeving uit het werk. Maar ik laat het wat op
me af komen en zie dan wel verder.

Waar hoop je meer tijd voor te
krijgen

Voor mijn familie, voor de 3 kinderen en
schoonkinderen en de 8 kleinkinderen. Ik hoop
tijd te krijgen voor leuke dingen, zoals met mijn
racefiets door de omgeving en zeker ook af en
toe over het mooie, wijde Groningse land.
Wellicht op termijn met een camper op stap. En
er zijn natuurlijk nog mijn hobby's zoals lezen,
studeren, in de tuin werken, klusjes in en om de
woning.

Gelukkig gaan we Pieter niet helemaal
kwijtraken en blijft hij bijvoorbeeld binnen Zin
in de foto workshop doen, blijft preken en
wellicht zien we hem in de toekomst nog weer
eens als reisleider. Pieter sluit af met de
woorden: "Ik kijk met mooie en dankbare
gevoelens terug op mijn tijd

als predikant in Hardenberg, en ook in
Haulerwijk".

Wij danken hem voor het interview en wensen
hem toe dat hij van zijn emiritaat mag
genieten.

Ineke en Rezina
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A", Protestantse kerk
k‘ ’- wijkgemeente Radewijk

Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:

Jan en Ina Kamphuis

tel. 06 2052 2023
062928 4678

Email: scribapknradewijk@gmail.com

Op 3 november vieren wij het Heilig
Avondmaal. De dienst wordt geleid door ds.
den Hartogh.

Op 17 november brengt de interkerkelijke
gospelgroep “Nooit Alleen” uit Gramsbergen de
musical “Ester”. Over, een gewoon Joods meisje,
dat koningin van Perzié wordt en voorkomt dat
haar volk wordt uitgeroeid.

Op 24 november is de Eeuwigheidszondag. We
herdenken de mensen die het afgelopen
kerkelijk jaar overleden zijn. We doen dit in
samenwerking met Plaatselijk Belang. De dienst
wordt geleid door Bert Broers.

De nabestaanden van de mensen die overleden
zijn krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Op 17 september mocht mevr. Hillie Roelofs -
Habers haar 100ste verjaardag vieren. Met hulp
van de kinderen en thuiszorg woont ze nog
altijd in een gedeelte van de boerderij in Wielen
(NL).
Namens de kerkenraad zijn Rezina Ramaker en
Bert Broers bij Hillie op de thee geweest en
hebben haar een fotoboek met foto’s van de
geschiedenis en allerlei feestelijke
gebeurtenissen omtrent de kerk in Radewijk
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aangeboden. Voor Hillie een feest van
herkenning.

Wij mogen terugkijken op een geslaagde
Startzondag afgelopen 15 september. De dag
begon met een kerkdienst met als thema: Als
nieuw, leven in het licht van Gods Koninkrijk.

In de dienst namen wij afscheid van Astrid van
der Have, Ina Hoekerswever en Len Waterink als
ambtsdrager. Nogmaals van harte bedankt voor
wat jullie voor ons betekend hebben!

Na de dienst dronken we een kopje thee, koffie
of limonade en vervolgens was er een fietstocht
door de omgeving. De dag werd besloten met
een heerlijke kom soep en zo mogelijk nég
lekkerder broodjes hamburger.

Woensdag 18 september was er ndg een
activiteit in het kader van de Startweek en dat
was de Bingo-voor-jong-en-oud.

En inderdaad: jong en oud, ze waren er allemaal.
En wat was het een gezellige middag! In ieder
geval alle kinderen zagen kans met een leuk
prijsje naar huis te gaan.



Wie wil weten hoeveel vrijwilligers
wij hebben bij de Opgang, die had
er echt bij moeten zijn op 13
september! Met een hele grote
groep zijn we naar twee activiteiten
geweest: een escaperoom in
Hardenberg en een tochtje op de
Vecht. Beide activiteiten waren
bijzonder de moeite waard.
Aansluitend kwam de inwendige
mens aan de beurt. Achter de
Opgang werd een barbecue
opgesteld met een keur aan vlees en
vis.

Op de tafels stond stokbrood met
diverse salades.

Een gezelliger begin van het nieuwe
seizoen konden we ons niet denken.
Mart, dank je wel voor de perfecte
organisatie!

Bert Broers.



AW, Protestantse kerk
-‘ " wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:
Martijn van Breden
06-31002222

martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

het nieuwe seizoen is opgestart en hoe!
Het begon met de startzondag waarbij we ook

de vernieuwde Aerninckhoff in gebruik namen.

Wat een feest was dat! De Aerninckhoff is
prachtig verbouwd en helemaal up-to-date
gebracht. We zijn dankbaar dat dit kon en voor
alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben

gemaakt. Na een mooie dienst gingen we met
velen een fotopuzzel maken, op zoek naar
details van onze gebouwen en de omgeving er
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van en bleven we eten. Het was vreugdevol!
Daarbij proefden we ook iets van
saamhorigheid en ‘er zin in hebben’ Met elkaar
op onze nieuwe oude plek gemeente-zijn. Een
goed begin!

De verjaardagsborrel volgde...zo werd de
Aerninckhoff goed gebruikt door veel mensen.
Gezellig en goed om elkaar te ontmoeten.
Achter de schermen gebeurde er ook veel. Zo
hadden het moderamen en de grote kerkenraad
allebei een 'heidag’ We kwamen samen om te
zoeken naar wat goed is om te doen de
komende jaren. Door samen te zingen, stil te
zijn, en te bidden rondom de tekst uit Hosea
10:12.

‘Zaai rechtvaardig! Oogst met liefde! Ontgin
nieuw land! Het is tijd om de HEER te smeken,
dat Hij jullie nadert met de regen van zijn
goedheid!

In de kerkenraad merkten we een groot
verlangen naar meer ‘leven vanuit God' en
geloofsverdieping. Er was ook dankbaarheid
voor de zegen die we ontvangen, de ‘regen van
Gods goedheid’



Op de gemeenteavond van 9 oktober hebben
we verder nagedacht over zaaien, oogsten en
ontginnen. Wat wordt er gezaaid, geoogst en
wat mogen we ontginnen? Ik noem even wat
dingen die bedacht en gezien werden:

- Zaaien: openen Aerninckhoff als
ontmoetingsplek. Open kerk waar je stil kunt
zijn, bidden etc. Meer samenwerken met de
kerken uit Heemse, pluktuin, excursies,
Bijbel/bier/barbecue avonden, muziekgroep.

- Qogsten: Goed lopend jeugdwerk, Bijbel in 1
jaar, toegankelijkheid voorgangers, steeds meer
zichtbaar worden van verschillende talenten die
we hebben als gemeente..

- Ontginnen: Niet iedereen kan digitaal, groeien
in de diepte, toegankelijkheid kerk mag beter.
Er zijn nog veel meer punten genoemd. Alles
wordt op dit moment bij elkaar gebracht en
daar zal een plan uitkomen dat we zullen
publiceren en waar we mee aan de gang zullen
gaan. Het is mooi dat zoveel mensen betrokken
willen zijn en willen bouwen aan de gemeente
en het koninkrijk van God.

Sommigen hebben vele jaren trouw dienst
gedaan. Een er van werd in het zonnetje gezet:
Trijnie Huisjes. Meer dan 45 jaar gaf ze leiding
bij de kinderdienst. Ze ontving van de voorzitter
van de kerkenraad een gouden PKN insigne en
een oorkonde voor haar vele jaren trouwe
dienst.

We namen ook afscheid van Dirk van Beugen als
ouderling Media, PR en communicatie.
Geweldig als mensen zich in zetten voor onze
gemeenschap met de talenten die ze hebben.
Dirk, bedankt!

Er wordt al veel gezaaid. De Ukkepukdienst is
weer van start gegaan en de eerste bijeenkomst
was zeer bemoedigend. Veel kinderen die
genoten van het Scheppingsverhaal. Teenz had
mooie avonden, een avond in het maisdoolhof
met verdiepende vragen en een avond in het
hospice. Zo krijgen jongeren heel wat mee en
leren ze elkaar ook beter kennen. Wie weet wat
dat allemaal kan brengen?

Er wordt nog steeds volop Bijbel gelezen. De
‘Bijbel in 1 jaar’ groep komt telkens weer bij
elkaar en we leren veel van elkaar. Het is
bijzonder om met 30 mensen ons te verdiepen
in de Bijbel, kennis op te doen, ons geloof te
verdiepen. Er zal ook zeker een vervolg op
komen, daar hoort u nog van.

De verjaardagsborrel gaat ook gewoon weer
verder. De plek om elkaar te ontmoeten en te
spreken. Voor de mensen die jarig waren of
gaan worden in oktober en november zal er 29
november om 16:00 uur een gezellige middag
zijn. U krijgt nog een uitnodiging daarvoor in de
bus.

Vanaf 8 november zal iedere vrijdagmorgen de
Aerninckhoff tussen 10:00 uur en 12:00 uur
open zijn. U kunt er een kopje koffie drinken,
een spelletje doen, gezellig kletsen en ook is er
de mogelijkheid één van onze voorgangers te
spreken. ledereen is welkom!

Een groepje enthousiaste mensen heeft de
vraag om seniorenmiddagen opgepakt. Op
dinsdag 5 november om 15:30 uur gaat het van
start. Die middag is er een gezellige middag
waar ideeén die er zijn, gedeeld kunnen worden
en we eten samen: een stampotbuffet. Voor
deze middag kunt u zich opgeven bij Miny Bril
(i.v.m. het eten) telnr: 06-21912246. Laat het ook
even weten als u vervoer nodig hebt.

Daarna is er elke 3e dinsdag van de maand een
seniorenmiddag van 14:30 uur tot 16:30 uur in
De Aerninckhoff. Daar is geen opgave voor
nodig. Denk ook eens aan uw buren of mensen
die u kent en neem ze mee!

Organiserend team: Miny Bril, Hendrika Veurink,
Fred Hamhuis, Hilly Wolbink en Gerda Kappert

En zo gebeurt er heel wat, wordt er gezaaid op
hoop van zegen!

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
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Jeugdwerk Heemse

Ukkepukdienst 6 oktober 2024

Op zondag 6 oktober was er weer een
Ukkepukdienst, een kerkdienst speciaal voor
kinderen van 0-5 jaar. Er was een mooie
opkomst en het was erg gezellig met elkaar! We
hebben gehoord over het Scheppingsverhaal.
Over hoe er in het begin helemaal niets was,
alleen maar duisternis en dat God op de eerste
dag het licht maakte. Een daarna de hemel met
wolken; de zee; het land; de bomen, planten en
bloemen; de zon, maan en sterren; de dieren in
de zee en in de lucht; de dieren op het land en
tot slot de mens. En we hebben gehoord dat
God heel blij was met alles wat Hij gemaakt had
en dat hij alles lief had, ook ons allemaal!
Tussendoor hebben we de schepping in het
klein nagemaakt.

Teenz

Startavond seizoen '24-25

Vrijdag 20 september was de eerste Teenz
avond van het nieuwe seizoen. Dit keer bij de
familie Veurink in Rheeze. Maar liefst 16 tieners
waren aanwezig. Ook een aantal ambtsdragers
waren uitgenodigd om mee te helpen bij de
activiteit. Na een kort voorstelrondje, uitleg
over wat bijv. een ouderling doet en gebed,
gingen de tieners in groepjes het maisdoolhof
in. De ambtsdragers, Gerrit Veurink, Peter Pot,
Jonathan Zandman, Martijn van Breden en
Gijsbert Rohaan, stonden in het maisdoolhof
met een stelling of vraag voor de jeugd:
Kun je geloven zonder naar de kerk te gaan?
Jezus is mijn vriend.

De kerk is meer dan geloven alleen.

Welk bijbelverhaal vind je het mooist en
waarom? en zo nog wat vragen.

Daarnaast moesten de jongeren vragen
beantwoorden die op bordjes in het doolhof
hingen. We begonnen toen het nog redelijk
licht was, maar het werd gauw donker.
Uiteindelijk is iedereen weer uit het doolhof
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gekomen. Als beloning kreeg iedereen een
broodje hamburger. Het was een geslaagde
avond.

Kinderdienst

We vieren al een tijdje de kinderdienst in de
vernieuwde Aerninckhoff; De ruimtes zijn echt
mooi geworden, allemaal nieuwe meubels en
inmiddels hebben we ook kasten om al onze
spulletjes in op te ruimen.

In de vakantietijd mochten we veel kinderen
begroeten die op de campings in de buurt op
vakantie waren. Op 15 september hadden we
de startzondag, waarbij de Aerninckhoff
feestelijk heropend is. En ook was er een leuke
fotospeurtocht in en om de Witte of
Lambertuskerk. We hoorden tijdens de
kinderdienst veel verhalen over Jezus en ook
over Elia en hadden daar leuke opdrachten bij.
Verder mochten de kinderen een andere keer in
de kinderdienst flinke golven maken en kijken
wanneer het ‘'bootje’ zou gaan zinken. Ze
hoorden het verhaal 'storm op het meer' en
mochten daarna een papieren bootje vouwen.
Op 29 september hadden we een hele
bijzondere ontmoetingsdienst in de Hoftekerk
met goochelaar Jan, die ons naast veel plezier
ook een mooie boodschap meegaf. Het thema
van de dienst was: "Wees jezelf, zoals God je
heeft gemaakt."

Sirkelslag

Op 18 oktober gaan we Sirkelslag spelen samen
met Teenz. En op 10 november vieren we de
oogstdienst. Zie onze oproep op pagina 27.
Welkom om aan te sluiten bij de kinderdienst,
elke zondag tijdens de ochtenddienst in de
Witte of Lambertuskerk!

Namens de leiding van de kinderdienst PKN
Heemse



Boekbespreking

‘Rauw’ (2004) door Marcel Langedijk.

Het eerlijke verhaal van David de Vos.

Wanneer ik de naam 'David de Vos' noem zal er niet bij
iedereen een belletje gaan rinkelen in onze gemeente. In
de meer evangelische hoek van de Kerk in Nederland is
het een bekendere naam. David heeft de stichting ‘Go
and tell’ opgezet voor de verspreiding van de liefdevolle
boodschap van het evangelie van Jezus. Tijdens massale
bijeenkomsten wordt er getuigd over Jezus en voor
mensen gebeden. David spreekt daar vele mensen toe, je
kan hem gerust een evangelist noemen.

Het boek ‘Rauw’ verteld als een biografie over David zelf,
dit wilde hij niet zelf op papier zetten maar werd
opgeschreven door journalist Marcel Langedijk. Hierin
wordt verteld hoe David al van jongs af aan zijn leven aan
het geloof wilde wijden, een droom had om te prediken
vanaf podia met een grote mensenmassa voor zich. En als
je hem daar zou zien staan, dan lijkt het alsof hij het
prachtig voor elkaar heeft. Maar de realiteit achter de schermen kan zoveel anders zijn. Dit is het
rauwe verhaal van David waarin eerlijk de persoonlijke worstelingen worden gedeeld.

In dit boek herkende ik het beeld dat David schetst waarin Jezus de oplossing voor alles is. Jezus als
een toverstokje voor al je problemen. Samen met David geloof ik in bijzondere manieren waarop
God kan werken in je leven, maar een oplossing kan God ook geven door iemand buiten de kerk.
Zo was een gebed niet de oplossing voor de burn-out van David en moest hij daarvoor toch echt
met zichzelf bij een psycholoog aan het werk.

Sommige reacties op dit boek waren niet mals. David geeft een inkijkje in de evangelisch-
charismatische wereld. Er klinkt ook kritiek en dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Hij pleit
voor een eerlijker beeld, er gaan daar ook wel eens dingen mis. Zo wordt er wel eens gezegd wat je
moet doen ‘in de naam van God' Als een voorganger vanaf een voetstuk dat tegen je zegt, dan is
er weinig ruimte. Hoewel de bedoelingen over het algemeen echt goed en oprecht zijn, schuilen er
ook gevaren in.

Het is geen geheim dat ik een liefde heb voor de evangelische wereld. Misschien heeft de
gemeente het hier ook wel gemerkt. Tegelijk houd ik van de hele breedte van de kerk, we hebben
allemaal een ander stukje van God begrepen denk ik. Dit boek geeft een mooie inkijk in een hoek
van de Kerk waar u misschien minder bekend mee bent. Tegelijk klinkt de uitnodiging om je rauwe
verhaal te delen, als dat ergens zou moeten kunnen dan is het wel in de kerk.

Martijn van Breden
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' A", Protestantse kerk

y  wijkgemeente Marslanden
W

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba:

Sander en Mariétte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Wij kijken terug op een succesvolle
startzondag. De dienst, waarin ds. Yvonne
voorging en die was voorbereid samen met de
tieners van de tienerdienst, had als thema de
Ark van Noach. We zongen popliederen via
YouTube. Na de dienst was er tijd voor koffie en
aansluitend stapte men op de fiets voor een
mooi rondje Hardenberg. De fietsroute was
uitgezet door Johan en Jeanet Bel, waarvoor
ieders dank! Voor de kinderen hadden zij een
verkorte route bedacht en waren er
halverwege oud-Hollandse spelletjes. De
kinderen genaten hier zichtbaar van, hoe
simpel kan het eigenlijk ook zijn.

Terug bij de Matrix genoten we van een
heerlijke lunch. Alle deelnemers van de
startzondag hadden iets lekkers voor tijdens
de lunch meegenomen. Wat is het toch fijn om
dit met elkaar te kunnen delen! De lunch was
een gezellige en heerlijke afsluiting van de
startzondag.
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Op zondag 22 september was er de viering in
de Matrix waarin een aantal mensen in de
wijkgemeente Marslanden even in de
belangstelling stonden.

We bedankten Jan Otten die vier jaar ouderling
is geweest en voornamelijk betrokken bij de
cvk. Technische en financiele vraagstukken
hadden zijn specifieke aandacht.

Marcia Zoomer was diaken en heeft heel wat
uurtjes vergadert. Zij deed dit met plezier! Vier
jaren was ook Marcia erbij.




We zijn dankbaar en waarderen wat zoveel
mensen in onze wijkgemeente met geloof en
betrokkenheid doen, als ambtsdrager of anders,
als vrijwilliger op verschillende manieren in de
wijk, voor ouderen, jongeren en kinderen,
rondom de diensten op zondagmorgen in de
Matrix. Laten we dat samen als gemeente
vieren en met elkaar er de schouders onder
zetten. Zo wordt het teamwork van ons
allemaal voor ons allemaal.

Ds. Piet Langbroek

De eerstvolgende doopdiensten staan gepland
op zondag 17 november 2024 en 2 februari
2025. Als u uw kindje wilt laten dopen, kunt u
contact opnemen met scriba Mariette Zoer
Telefoon 06 4040 4407 of per email:
scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl.
Stuurt u een geboortekaartje als er een kindje
wordt geboren?

Op 20 oktober vond de eerste Kerk op schoot
van dit seizoen plaats. Het thema was 5 broden
en 2 vissen. Kerk op schoot vindt plaats op
zondag middag om 15.00 uur in de Matrix en is
voor kinderen van 0-4 jaar. Zij mogen samen
met hun vaders, moeders, opa’s of oma’s naar
de belevingsdienst komen. Je hoeft er niet stil
te zitten, maar mag het thema beleven! Het
vindt ongeveer een keer in de zes weken plaats.
Houd Kerkcontact, Kerknieuws, Facebook of
Insta in de gaten voor de aankondiging van de
Kerk op schoot diensten! De eerste volgende
diensten staan gepland op 15 december 2024
en 26 januari 2025. Ben jij er de volgende keer
ook bij?

Op vrijdag 11 oktober ging de tienerdienst
lasergamen in Coevorden.

15 kids en vijf begeleiders van de tienerdienst
gingen de strijd aan. ledereen heeft super
genoten en was bloedje fanatiek. Vooral Tim

(leiding) stak met kop en schouders boven
iedereen uit met de punten.

Er werden drie groepen gemaakt en er werden
in totaal drie rondes gespeeld dus elke groep
speelde 2 rondes en 1 ronde rust waar even de
dorst gelest kon worden met ranja.

Door het fanatisme kwam het zweet goed los,
maar er was vooral een gezellig sfeertje en
iedereen heeft van het lasergamen genoten!

Nu het buiten weer frisser wordt organiseert
Connect 2.0 weer gezellige en warme
activiteiten binnen!

De volgende activiteiten komen eraan:

17 oktober — Filmavond groep 6 en 7.

8 november - Filmavond groep 4 en 5.

15 november — Activiteit groep 8.

Verdere aankondiging en aanmeldings-
formulieren worden verspreid via de WhatsApp
groepen van de klassen. Voor meer informatie
kan je altijd mailen naar
marslandenconnect@gmail.com.

Voor activiteiten is hulp altijd welkom, mocht je
willen helpen meld je dan ook aan via het
bovenstaande emailadres.

12 november aanstaande is er weer een
koffiemiddag gepland in De Schout
(Schoutenhof). Dit zal beginnen om 14.30 uur.
Koffie, thee en lekkers worden voor u verzorgd.
Persoonlijke uitnodigingen volgen nog, maar
mocht u niets ontvangen en zou u toch graag
eens aanwezig willen zijn? Dan kunt u zich
aanmelden bij Rinie Rotman 06 12 38 24 88.

Met de Startzondag hebben we nummers
gehoord die de jongeren hadden bedacht. Op

3 november is het tijd voor de 'ouderen’ om hun
favoriete nummers terug te horen in de viering.
Het thema is daarom 'Goud van oud' Mooie
liederen die je vroeger vaak zong en nu een
(voor vervolg zie blz. 17)
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AW, Protestantse kerk
-‘ ’-' wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.n!

Scriba

Hennie Kregel

Rodedijk 30

06-2259 2706
scribabaalder@gmail.com

Trots of tevreden? 10 november

Op zondag 10 november vieren we weer een
Kerk-en-Schooldienst. Die vieren we samen met
kinderen en leerkrachten van de Elzenhof. De
lol is dat er ook kinderen uit Baalder mee gaan
doen van de QOase. Prachtig! De
nu-je-onderwegband helpt ons zingen. In de
dienst gaat het over een trotse én zieke
generaal, Naaman. Lieflijk betekent dat, maar
het is niet echt een lieverdje..... Toch gebeurt er
van alles met hem en aan het einde van het
verhaal krijgt God het voor elkaar dat Nadman
heel anders in het leven komt te staan. Meer
tevreden dan trots. ledereen is welkom. En na
afloop: sporten met elkaar in de kerkzaal van de
Kamp mét broodje knakworst of hamburger.
Zingen van de zomer in de herfst:

24 november

Als alle bladeren van de bomen vallen, de winter
invalt, het donker wordt, gaat de kerk iets
gewaagds doen. We gaan onze hoop en ons
vertrouwen uitzingen, dat deze wereld Gods
wereld is en dat die niet bestemd is voor het
donker en de winter, maar voor het leven, het
licht, de liefde. Kortom: voor het Rijk van God,
waarin geen dood, bederf, verderf, oorlog, geen
666 tinten zwart meer zijn.

In deze dienst noemen we de namen van de
mensen die overleden zijn in het afgelopen
seizoen in het vertrouwen dat zij in het Licht
van Gods liefde zijn. Musette zorgt voor mooie,
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passende muziek, we lezen van bloeiende
bomen uit het boek Openbaring (het laatste
boek uit de bijbel) en die komen z6 weglopen
uit Genesis (het eerstel). ledereen die wil kan
zelf een klein waxinelichtje aansteken als
herinnering aan iemand die al eerder stierf en
nog steeds gemist wordt. En ook, na deze
dienst is er sporten met elkaar in de kerkzaal
van de Kamp. Want we vieren dwars door alles
heen het leven!

Rond de diensten:

Er zijn een paar constanten: de diensten zijn
vooral live het mooiste, in de Kamp. Maar online
zijn ze ook te volgen, mooi! PKN Baalder,
youtube! We zamelen altijd spullen in voor de
voedselkast want in onze wijk zijn mensen die
niet kunnen rondkomen! We drinken
koffie/thee/limonade na afloop en neem vooral
iemand meel! O, ja, er zijn ook tijdens de dienst
kinderactiviteiten (die van 10 november is één
grote kinderactiviteit voor alle kinderen van
God, groot en klein) en oppas voor de kleinsten!

Vorig seizoen zijn vier mensen uit onze wijk op
verkenningstocht geweest. Waarom? Het is te
verwachten dat in de komende jaren we steeds
minder een beroep kunnen doen op de
predikant. Er zijn steeds minder predikanten, de
inkomsten lopen terug en in de afgelopen jaren
is onze wijk van 1.0 fte al teruggegaan naar 0,7.
En na het vertrek van ds. Noordmans is het niet
ondenkbaar dat we nog meer teruggaan. De
predikanten en kerkelijk werkers hebben van de
Algemene Kerkenraad de opdracht gekregen
om na te denken hoe ze anders kunnen gaan
werken. Hun eerste reactie is: als wij met steeds
minder werkers zijn, moet er worden gekeken
hoe de wijken zélf meer kunnen gaan doen die
niet specifiek door ons als voorgangers hoeven
worden gedaan. Dan kunnen wij als
voorgangers ons vooral focussen op kerntaken.
Daar gaan die voorgangers op 12 november
over nadenken. Voor onze kerkenraad zijn Erna
Nonkes, Henk Dunnewind, Ellen Kapteijn en



Francis Herrijgers op pad gegaan om te
verkennen hoe ze elders dit soort
ontwikkelingen opvangen. Ze kwamen
enthousiast terug en onderzochten drie
verschillende mogelijkheden. Mooi, zulke
verkenners! In de komende maanden zullen we
in een kerkdienst en vermoedelijk daarbuiten
op een aparte avond met jullie als
gemeenteleden dit gaan bespreken. Want, dit is
iets dat over ons allemaal gaat! In januari/
februari gaan we hiermee aan de slag als de
kerkelijk werkers/dominees meer een idee
hebben hoe zij dat meer werken in “een team”

(want daar zoeken ze naar) gestalte gaan geven.

Zowel zij — de voorgangers — als wij — de
kerkenraad zijn gemotiveerd om onder de
veranderende omstandigheden er iets goeds
van te maken! We houden jullie op de hoogte.

Eén van de dingen die al veranderd is, wil ik
(wvdw) hier nog een keer benoemen: doordat
mijn fte van 100 naar 70% is gegaan kom ik
gemiddeld aan 35 bezoekjes toe per maand ipv
50. Waar ik in het verleden cuderen boven de
80 een keer kon bezoeken, dat lukt helaas niet
meer. Wat ik geweldig vind, is wat wijkteams
allemaal oppakken aan bezoekjes. Het vraagt
een andere manier van kijken. Ik snap wel dat
“de dominee” een vertegenwoordiger is van de
kerk. Maar h/zij is de kerk niet. Dat is de
ouderling ook, de contactpersoon ook, sterker
nog: je bent het zelf ook. ledere keer als je de
moeite neemt om om te zien naar een ander,
daar ben je zélf een klein stukje
vertegenwoordiger van de kerk. Maar, vooral:
écht hulde aan de wijkteams zoals die dingen
oppakken in onze wijk!

In de nieuwsbrief van april heb ik een artikel
geplaatst over de Baalderpot en gevraagd om
uw bijdrage.

Het maakt mij ontzettend blij en dankbaar dat u
een bijdrage heeft gedaan, want dankzij deze
bijdrage en steun hebben we weer voldoende
‘spek op de botten” om ons werk en onze

activiteiten in de wijk voort te kunnen zetten
zoals we altijd hebben mogen en kunnen doen.
Dus bij deze een groot ‘BEDANKT! naar iedereen
die bijgedragen heeft.

Maar ook veel dank aan alle vrijwilligers die elke
dag, elke week, elke maand zich weer voor onze
Gemeente én onze wijk inzetten.

Door een gezonde combinatie van mens en
middelen kunnen we het maximale halen uit
onze slogan ‘De kracht van omzien naar elkaar’
Omzien naar iedere inwoner van Baalder; dat is
iets waar we met elkaar heel trots op mogen
zijn.

Met vriendelijke groet namens de
Wijkkerkenraad Baalder,
Gerwin Woertel (Kerkrentmeester)

(Vervolg van blz 15)

beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Of nu nog
steeds populair zijn, maar die je altijd hebben
geraakt? We gaan ze deze zondag allemaal
zingen. Vergeet je ze niet aan mij door te
geven? Dat kan als je me ziet of via
yvonnevanbenthem@pknhardenbergheemse.nl

hartelijke groeten, Yvonne

Hoe kan de Bijbel makkelijker te lezen en
begrijpen zijn voor kinderen? Timon van 13 jaar
denkt daar samen met anderen over na.

De Bijbel is het heilige boek met verhalen en
regels over het christelijk geloof. Het is een heel
dik boek met ingewikkelde teksten. En dat
vinden vooral kinderen vaak lastig.

We hebben gisteravond tot diep in de nacht
zitten brainstormen om te bedenken hoe de
Bijbel makkelijker te begrijpen is. Wil je weten
wat Timon heeft bedacht? Check dan de

QRcode!
Bron: Jeugdjournaal 12 oktober 2024
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A", Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

De Beek 10.00 uur

3 november Dankdag

24 november Gedachtenisdienst

1 december

15 december

24 december Kerstavond om 19 uur
Met jeugdkoor Animato

Bij de Baaldervelddienst op zondag 3 november
om 10.00 uur in de Beek zamelen we goederen
in voor de voedselbank. Dat doen we omdat het
op woensdag 6 november ‘Dankdag voor gewas
en arbeid’is. Wanneer u dit later leest kunt u
zelf een donatie doen.

Onze jaarlijkse inzameling voor de voedselbank
doen we samen met de school in de wijk, de
Bloemenhof. De kinderen uit alle groepen
krijgen een papieren tasje mee naar huis om op
school in te leveren of op zondagmorgen 3
november mee te nemen naar dienst in de Beek.
Daarbij kan iedereen van huis een tas of doos
18

met goederen meenemen naar de viering. De
voedselbank Hardenberg-Ommen vraagt steun
aan hen die dat kunnen geven, om mensen te
helpen die het nodig hebben. Er is vraag naar
pasta, rijst en bami. Houdbare halfvolle melk.
Broodbeleg zoals pindakaas, jam en pasta. Soep
en groente in blik. Koffie en thee.
Pannenkoekenmix. Uw bijdrage wordt zeker op
prijs gesteld.

Dinsdag 8 oktober was ds. Piet Langbroek op
bezoek in groep 6a en groep 6b van de
Bloemenhof. De kinderen, ongeveer 10 jaar
jong, krijgen op school hun eigen Bijbel die ze
mogen houden tot en met groep 8 en dan mag
de Bijbel mee. In twee lessen vertelde Piet over
de Bijbel. Weetjes en achtergronden, maar ook
wat het boek met je kan doen en wat je er aan
kunt hebben in je leven. Het is niet één boek,
maar het zijn 66 verschillende boeken,
geschreven in een periode van zo'n 1000 jaar
(800 V. Chr.— 200 na Chr.) Er staan prachtige
verhalen in de Bijbel maar ook moeilijke
stukken. Bijbellezen vraagt uitleg en inzet; de
taal is veelzeggend en heeft een diepere laag en
goede boodschap voor alle mensen.

Vanaf groep 5 t/m groep 8 wordt er een
programma ontwikkeld waarin de verbinding
kerk en school wordt gelegd. We zijn er blij mee
en houden jullie op de hoogte.

In onze wijkgemeente willen we graag het
jeugdwerk aanbieden voor jongeren. We
kunnen daarin samenwerken met
wijkgemeente Baalder. Er is een club voor
jongerenVO 1t/mVQO 4 die 1 x per maand op
vrijdagavond samenkomt in de Elzenhof.
Jongeren uit Baalderveld van 12 tot 16 zijn
welkom mee te doen. Binnenkort volgen er
uitnodigingen. De eerst volgende avond is op
vrijdag 8 november van 19:30 uur tot 21 uur.
Ouders die dit lezen vragen wij het hun
kinderen vertellen.



Op vrijdagavond 29 november opent om 20 uur
het Zin In café voor twintigers en dertigers. Het
café is een plek waar je anderen kunt
ontmoeten bij een hapje en drankje. In een
ontspannen sfeer hebben we een gezellige
avond met een goed gesprek. Je bent van harte
welkom. Het is naast de ingang van Hof van
Pepijn 1, daar wordt je opgewacht en /of er
staan pijlen waar je heen moet. In een leuke
cafésfeer is Piet Langbroek sowieso aanwezig.
App Piet als je meer wilt weten; zijn mob
nummer is 0642216019. Gewoon doen.
Gewoon komen. Altijd welkom.

Inmiddels zijn wij begonnen met de
gespreksgroep met het boek Jezus
waarom?'van Bas Ragas. We hebben een groep
van meer dan dertig deelnemers. Samen zijn
we in gesprek met hoe we anders kunnen
geloven wanneer het geloof van huis uit of van
eerder ons niet zo veel meer zegt. We zijn met
elkaar in gesprek met hoe je dan wel het geloof
een plaats kunt geven in je leven. Het is goed je
geloof te resetten en up to date te houden.
Voor hen die al eerder meededen in de
leeskring en iets van Jan Offringa lazen geef ik
alvast een boekentip. Zijn nieuwe boek komt
binnenkort uit. Het heeft de titel ‘Frank en vrij
geloven. De tien artikelen van een liberale
dominee! In heldere taal weet Jan Offringa de
lezer aan te spreken en laat hij zich kennen als
een liberaal theoloog met een vrije manier van
geloven. Ik ben in ieder geval benieuwd naar
dit boek en of het zich leent voor een volgende
gespreksgroep. Nu eerst Bas lezen en
verwerken. Fijn dat er zoveel mensen meedoen.

Wanneer er behoefte is aan bezoek en pastorale
bijstand kunt u contact opnemen voor het
maken van een afspraak. Dit kan met Piet en
met Ellen. Op maandagmorgen is er spreekuur
van 10-12 uur in de consistorie van de
Hoftekerk. Je kunt er zo naar toe komen.

Als ZWO geven we vaak aan acties die we
krijgen aangeleverd via Kerk in Actie, maar
wanneer er een beroep op ons wordt gedaan
door een gemeentelid kijken we altijd of we
hier iets in kunnen betekenen. Zo kregen we,
via Ina van Uffelen-Kerkdijk, een verzoek van
een predikant in Pakistan, ds. Asher Arif, voor
financiéle hulp voor het kapotte dak van zijn
kerk. Hiervoor dacht hij ongeveer 15000 euro
nodig te zijn. Ds. Asher Arif gaf aan al een
crowdfunding te zijn gestart om het kapotte
dak van zijn kerk te kunnen herstellen. Via de

crowdfunding was al 9500 euro opgehaald,
maar dit was nog niet genoeg voor het herstel.
We hebben dit met de ZWO-commissie
besproken in de vergadering van 16 september
jl. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat
we deze predikant wel willen helpen met een
bijdrage en hebben hem 1000 kunnen geven.
Ina ging voor haar werk naar Pakistan en heeft
dit mooie bedrag aan ds. Asher Arif
overhandigd.

Waarna we, via Ina, een bericht van de predikant
kregen: “Our church committee (session) is so
grateful to you and your church for the
donations”.

Mocht u persoonlijk ook nog willen helpen, kunt
u uw gift overmaken op:

NL 65 RABO 0324986521
ZWO-Werelddiaconaat tnv ds. Asher Arif.
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&M Protestantse kerk
-‘ i- wijkgemeente Centrum

Wijkpredikant:
Vacature

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

Alweer anderhalf jaar werk ik met plezier in uw
midden. Wanneer iemand mij vraagt naar mijn
ervaring in de wijkgemeente Centrum dan
vergelijk ik dat vaak met het opstappen op een
rijdende trein. Met een wijkkerkenraad en
moderamen, met ds. Pieter Noordmans als een
belangrijke spil, in de machinekamer van die
trein. Ik stapte erbij en volgende het spoor,
oftewel ik had er geen zware taak aan. Nu is er
een belangrijk station gepasseerd, na 35 jaar is
ds. Noordmans uitgestapt. Per 1 september is hij
met emeritaat. De verantwoordelijkheid gleed
van zijn schouders, zo zei hij. We laten hem niet
achter, en hij ons ook niet, daarom kunnen we
beter zeggen dat hij achterin de trein heeft
plaatsgenomen.

De afscheidsdienst op zondag 6 oktober was erg
waardevol. Een prachtige dienst met veel
muzikaliteit en tekenen van dankbaarheid voor
zijn werk in Hardenberg. Ook op de receptie en
gezellige avond op 3 oktober kunnen wij warm
op terugkijken. Hartelijk dank aan de
afscheidscommissie die veel voorbereidend
werk heeft verricht. En voor een laatste keer
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Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op dinsdag en
donderdag

Scriba:

Jenny Welleweerd

Bruchterweg 70

06-29241309
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

zeggen we tegen Pieter: Bedankt!

Nu voelen we wat onrust in die trein, we staan
op een station en weten niet precies waar we
naar toe gaan. De machinekamer is nog goed
gevuld met gemeenteleden en ds. Elly Veldman
en Martijn van Breden. Maar de vraag klinkt over
de vacature: Stapt er nog iemand bij in?

Op woensdag 23 oktober was er een
gemeenteavond om te praten over die vraag.
Het antwoord is dat op dit moment niet een
nieuwe predikant kan worden beroepen voor
wijk Centrum. Het is duidelijk dat er een gat is in
de bezetting nu een fulltime predikant gestopt
is. Dit wordt op de korte termijn opgevangen
door extra hulp van de huidige collega’s in
pastoraat en ds. Wim van der Wel wordt onze
consulent.

Het zal even wennen voor ons zijn, nu een
vertrouwd gezicht in Centrum niet meer
werkzaam is. We leven een tijd met een
vacature. Tegelijk wordt de situatie serieus
genomen door de Algemene Kerkenraad en het
team van pastores. Een bredere vraag die



hierin meespeelt is hoe we toekomstbestendig
gemeente kunnen zijn in Hardenberg en
omgeving. Een onderdeel daarvan is dat de
predikanten en kerkelijk werkers momenteel
nadenken over een nieuwe werkwijze waarin
meer samengewerkt wordt in de verschillende
wijkgemeenten. Dat vraagt ook een
verandering in alle zes wijkgemeenten.

U merkt dat er een proces in gang is gezet en
waar dat precies uitkomt is nog niet duidelijk.
Wat we duidelijk willen zeggen: Pastorale zorg
blijft gewaarborgd met o.a. extra inzet van
meerdere collega’s en drie gemeenteleden die
zijn opgeleid om een rouwdienst te leiden. Blijf
dus aan de bel trekken bij uw ouderling /
pastoraal bezoeker of neem direct contact op
met kerkelijk werker Martijn van Breden.

Om de vergelijking nog een keer aan te halen:
De trein rijdt verder, maar ergens moeten we
een wissel omzetten. Ondertussen blijven wij
met goede moed een mooie wijkgemeente in
het Centrum. We rijden op een goed spoor
voortgedreven door Christus’ liefde de
toekomst tegemoet.

werkgroep pastoraat waarin een aantal nieuwe
mensen hebben plaatsgenomen. De werkgroep
bestaat nu uit: Gea Zagers, ds. Elly Veldman,
Albert Waterink, Jenny Leideman, Gert
Weitkamp en Mini Prins. De werkgroep noemt
pastoraat het cement van de gemeente. De
slogan: ‘Omzien naar elkaar’ zit ons diep in het
hart. Al lange tijd hebben verschillende wijken
te maken met vacatures, er is geen ouderling of
bezoekmedewerker en soms ook geen enkele
contactpersoon. Dat vraagt een doordenking
van onze werkwijze van het pastoraat in de
wijkgemeente. Nieuwe vormen van pastoraat
worden gezocht waarin ook gemeenteleden
onderling naar elkaar omzien. Pastoraat is niet
alleen maar de dominee, ouderling of
contactpersoon die op bezoek komt, samen zijn
we de gemeente. De werkgroep heeft zich op
de gemeenteavond gepresenteerd en gaat zich

de komende tijd toeleggen op de uitwerking
van de nieuwe opdracht.

Op zondag 29 september vierden wij een
ontmoetingszondag, alle wijkgemeenten waren
welkom in de dienst in de Hoftekerk (zie ook de
foto's op blz 22). Dat was wel even wat anders
dan normaal zeg! Een goochelaar in de kerk, dat
was boeiend voor jong én oud! Mooi om de
kerk goed gevuld te hebben tijdens deze
gezinsdienst. De ontmoetingszondagen voor
de hele PKN Hardenberg-Heemse zijn altijd op
een vijffde zondag van de maand, de volgende
staat gepland op 29 december met ds. Geralda
Rohaan als voorganger.

Wij attenderen u op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag of
gedachteniszondag genoemd, op

24 november. Wij gedenken in deze bijzondere
eredienst de gemeenteleden die het afgelopen
jaar ons zijn ontvallen. Tegelijk raakt het aan het
gemis van zoveel andere geliefden die wij al
langer of uit een andere kring moeten missen.
Waardevol om deze dienst samen hierbij stil te
staan, elkaar te steunen en troost te vinden in
Gods liefde. Voorganger in deze dienst is
Martijn van Breden, aanvang 10.00 uur.

Zoals gebruikelijk ontvangen de nabestaanden
van de gemeenteleden waarvan wij de naam
noemen een uitnodiging voor deze dienst.

Een hartelijke groet, ook namens mijn collega
ds. Elly Veldman.

In Christus verbonden,

Martijn van Breden.







BUDDY

Na vele jaren heeft Gerrit Jan Smit de registratie
en verantwoording van de collectes in de PKN
gemeenten van Hardenberg-Heemse
overgedragen aan Geert Steenbergen. Trouw
was hij elke 14 dagen aanwezig om de collecten
te controleren met een team van mensen om
zich heen. Voor zijn inzet past ons oprechte
dankbaarheid. Omdat zijn gezondheid hem
bewoog dit besluit te nemen verdient hij te
meer respect voor zijn besluit. Wij wensen hem
alle goeds en Gods zegen toe in een goede
gezondheid samen met Berti.

Geert wensen we een vruchtbare tijd in dit
mooie werk.

Namens het team van afstorters, bedankt

Gerrit Jan!

Voor het eerst in 7 jaar hebben we onvoldoende
aanmeldingen gekregen om te kunnen starten

HARDENBERG

met buddyproject-14. We hebben besloten om
de start op 4 oktober met ruim 6 weken uit te
stellen om te kijken of we alsnog meer
aanmeldingen kunnen ontvangen. In de
periode na corona zien we helaas een tendens
ontstaan waardoor iedere keer de
aanmeldingen minder worden. Dit is een
probleem waar heel veel vrijwilligers-
organisaties mee te maken hebben gekregen.

Ken jij mensen in jouw omgeving die zouden
mee willen doen met het buddyproject? Of zou

jezelf mee willen doen? Zou je deze mensen
actief willen benaderen voor ons en ze willen
wijzen op de mogelijkheid om zich te kunnen
aanmelden via onze website.
https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmeld
en/

Via onze website, facebook, instagram en
youtube kun je onder onze naam: Buddy
Project Hardenberg, veel informatie vinden.
Ook voor andere adviezen houden we ons van
harte aanbevolen. Deze zou je kunnen sturen
naar buddyprojecthardenberg@gmail.nl

Het nieuwe seizoen 2024/2025 van de
Seniorenmiddagen in het Centrum van
Hardenberg is weer begonnen. De laatste jaren
nodigen wij bij de 1e keer een koor uit. Ditmaal
was dat Mensana onder leiding van Marja
Nijmeijer. De middag begon om 14.00 uur en
het stroomde al aardig vol met mensen. Er zijn
57 mensen geweest en het koor bestond uit 28
personen, het was een gezellige drukte.

Voor de pauze werden er christelijke liederen
gezongen en na de pauze oud-hollandse
liedjes. Er werd door het koor gezongen maar
ook liederen die meegezongen konden
worden. Het was een zeer geslaagde middag.
Komt u ook de volgende keer? Het maakt niet
uit of u uit een andere wijk komt, want hoe
meer zielen hoe meer vreugd. Welkom allemaal!

Henja Bakkenes.
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In herinnering

Lena Cramer - Hombrink

Lena Christiana Aleida Cramer-Hombrink
overleed op 6 september in de leeftijd van 88
jaar. Ze groeide op aan de Bruchterweg, haar
ouders hadden daar een bakkerij, dat
betekende ook voor haar en haar oudere zus en
broer hard werken. In de kerk, op de galerij ‘de
kalverhoek’ leerde ze Bertus Cramer kennen. Ze
trouwden in 1958 en kregen drie kinderen:
Gerrit, Erwin en Marianne. Lang woonden ze
aan de Koppellaan. De kinderen vlogen uit,
kregen partners en er werden kleinkinderen
geboren. De kleinkinderen die op school
gingen in de Kastanjehof kwamen vaak tussen
de middag bij opa en oma lunchen, lekker
dichtbij. Niets was deze moeder en oma teveel,
ze zorgde graag voor iedereen. Er waren
logeerpartijtjes met veel lekkers. Ook hield ze
van zwemmen (om 7 uur ‘s morgens!) en van de
natuur. Bertus en Lena hadden het goed samen,
totdat er bij hem Alzheimer werd
geconstateerd. Een lange periode van
achteruitgang volgde, waarbij Lena tot het
uiterste voor haar man bleef zorgen. Wat vond

ze het moeilijk toen
er plek voor hem
kwam in de
Schoutenhof. Haar
eigen gezondheid
werd ook minder.
Ze kwam in de
Drs.G. Jonkerlaan te
wonen en de
laatste drie jaar in
Oostloorn. Ze was
dankbaar voor de
goede zorg van haar familie en van de
zorgmedewerkers. Wat genoot ze van de
volgende generatie, acht achterkleinkinderen
mocht ze meemaken. In de herdenkingsdienst
voorafgaande aan de crematie hoorden we
over de liefde, die het allerbelangrijkste is

(1 Kor. 13). De goede woorden van haar
kinderen en kleinkinderen weerspiegelden die
liefde. Troost en vrede wensen we hen toe.

Ds. Elly Veldman-Potters

Zwaantje Vinke - Altena

Op 13 december 1937 werd Zwaantje geboren
in Engeland (Ane). Ze was de tweede van een
gezin met vier kinderen. Tijdens de mobilisatie
in 1939 woonde ze een tijd bij haar opa en oma
en een oom in Lutten. Zwaantje mocht graag
leren, maar zoals zo vaak in die tijd, bleef het bij
de lagere school. Daarna ging ze werken als
hulp in de huishouding. In 1963 trouwde ze
met haar grote liefde: Gerrit Jan Vinke. Ze
gingen inwonen bij haar schoonouders in huis,
bekend als: t Vréchien. Samen kregen ze drie
kinderen: Seine, Fennie en Gea. Later werden ze
verblijd met kleinkinderen, daar genoot ze
enorm van! Ze had liefde genoeg voor hen. Zo
kenden we haar ook, als een liefdevolle vrouw
die een groot netwerk van mensen om zich
heen had. Zwaantje kende de bron van alle
liefde: God. Dagelijks las ze uit haar dagboekje,
bad voor iedereen en van daaruit ging ze de
dag in. ‘Geloven is makkelijk voor mij, zei ze, het
was als ademhalen: het gaat vanzelf.
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Tien jaar geleden
kreeg ze een
herseninfarct en vijf
jaar later de
volgende. Het zorgde
voor beperkingen in
motoriek en spraak.
Maar ze zette dapper
door! Tot het niet
meer ging. Op 18
september
ontmoette ze Hem
die ze zo lief had. Toen ze belijdenis deed kreeg
ze 1 Timotheus 6:12 mee. Dat paste bij haar en
met die tekst en Psalm 121 hebben we afscheid
van haar genomen.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen en
allen die haar nabestaan Gods liefdevolle
nabijheid toe.

Ds. Geralda Rohaan - van de Kamp



In herinnering

Christiena Hamhuis - de Jonge

“Als iemand jou om hulp vraagt, dan moet je wel
heel zwaarwegende redenen hebben om niet
te helpen.” Zo had Christien het eens gezegd,
vertelde de familie. Het typeert haar, want deze
vrouw stond altijd voor een ander klaar: het
breien van talloze kleedjes voor het goede doel,
het gezinsleven draaiende houden, de inzet
voor de kerk en in Oostloorn. Zomaar een paar
voorbeelden hoe Christien klaar stond voor de
ander. Christien werd geboren in Lutten, ze
ging daar 7 jaar naar de basisschool. Daarna
werd het helpen in het drukke huishouden
thuis. Een beroepsopleiding was niet nodig,
werd toen gevonden, maar toch kon ze later
kraamverzorgster worden in het kraamcentrum
te Hardenberg. Daar, aan de Voorstraat, kwam
met de Sinterklaasintocht de muziekvereniging
voorbij. Eén van de muzikanten was Fred
Hamhuis. Een vraag om een avondje film was
de aanzet naar een huwelijk. Bijna 66 jaar
hebben Fred en Christien het leven met elkaar
mogen doorbrengen. Het gezin groeide met vijf
kinderen en later (achter-) kleinkinderen.

Verschillende
verhuizingen binnen
Heemse brachten hen
uiteindelijk aan de Esweg.
Als ze niet thuis waren
was dat voor een reis;
vakanties maar ook als
vrijwilliger voor de
vereniging Wereldcontact.
Ze genoten van de natuur,
cultuur en eten. Bij het 65-jarig
huwelijksjubileum had Christien niet veel te
wensen. Omdat ze al te maken had gehad met
verschillende gezondheidsproblemen hoopte
ze alleen op een paar rustige jaren. Na een
ziekenhuisopname eind augustus overleed
Christien Hamhuis op 28 augustus 2024 in de
leeftijd van 88 jaar. Op 2 september was de
afscheidsdienst waarin wij vol liefde op haar
leven hebben teruggekeken. Dat de liefde van
boven Fred en de familie mag troosten in het
gemis.

M.J. van Breden

Jan Zweers

Jan Zweers is geboren op 9 januari 1932 aan de
eiermarkt in Hardenberg. Hij had drie zussen,
een broer en één halfbroer. Hij heeft een mooie
jeugd gehad aan de eiermarkt. Hij ging naar de
ambachtsschool. Daar heeft hij geleerd voor
automonteur maar hier heeft hij niets mee
gedaan.

Hij is al jong begonnen te werken bij Wavin met
personeelsnummer 007. Vanwege dit
personeelsnummer werd hij altijd James Bond'
genoemd.

Hij is getrouwd met Truus Kuilder op 15 juli 1960
waarmee hij samen dochter Alita heeft
gekregen. Hij heeft een goed huwelijk van 50
jaar lang gehad.

Truus is drie jaar ziek geweest en uiteindelijk op
18 oktober 2010 overleden. Jan was altijd rustig
van aard terwijl zijn vrouw Truus een vrij druk
karakter had. Als je Jan iets vroeg dan gaf Truus
al antwoord en dit vond Jan prima.

Truus was bang dat Jan na haar overlijden

achter de geraniums zou gaan zitten en
eenzaam zou worden. Het tegendeel bleek
waar te zijn. Jan had wel mensen om zich heen
nodig. Hij was altijd goed gemutst en had veel
humor.

Op 18 september overleed Jan, in de leeftijd van
92 jaar.

De afscheidsdienst was op donderdag

26 september om 10.30 uur in de Lariks waar
psalm 139 centraal stond. God ziet niet onze
duisternis maar God ziet Jezus en Jezus dat is
het Licht. Daarna was de crematie in het
crematorium ‘de Lariks'

We leven mee met zijn dochter Alita en haar
man Henk en de kleinkinderen Coen en Corine.
We bidden en wensen hun toe: het licht van
Jezus.

Hendrik Jan Broekroelofs
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Fantastische Diaconale Vakantieweek (21-28
sept) voor mensen met zorg in Usselvliedt.
De vakantieweek begon met een warme
ontvangst van de gasten door de vrijwilligers
van het team Hardenberg. Voor sommige
gasten een thuiskomen, voor anderen een
nieuwe ervaring. Velen genoten al snel van de
heerlijke temperatuur op €én van de terrassen
en van de prachtige tuin. En het weer bleef
goed! Fijn voor alle uitstapjes, zowel over het
landgoed IJsselvliedt met uitleg over de
geschiedenis en haar bewoners, als voor de
boottocht over de Vecht, huifkartocht in de
buurt, het bezoek aan de zandsculpturen-
expositie van Bijbelverhalen in Elburg. Men
vond het geweldig. Ook persoonlijke uitstapjes
waren mogelijk. Niets moest, alles mocht.
Heerlijk een boek lezen, fietsen op de duofiets
een wandelingetje in de rolstoel, knutselen, bij
de pastor op de koffie voor een mooi gesprek of
naar de ochtendgymnastiek. Kortom een
gevarieerd aanbod met ook iedere avond een
programma, waarbij gezelligheid de boventoon
voerde.

QOude herinneringen kwamen boven aan o.a.
Wim Sonneveld, Ramses Shaffy toen drie heren
uit Apeldoorn kwamen zingen. Er werd volop
meegezongen.

Eén van de gasten (85) krijgt haakles van een
90-jarige! De oudste gast vierde haar 96-ste
verjaardag met nog nooit zoveel bezoek.

Het weekthema was buren, naasten (ook het
thema in de kerkdienst op zondagmorgen) en
we kunnen niet anders zeggen dat iedereen dat
zich ook steeds meer begon te voelen: goede
buren. De gesprekken werden steeds
geanimeerder, iedereen stond klaar voor elkaar.
De vrijwilligers vormden weer een goed op
elkaar ingespeeld team. Nieuwe vrijwilligers
gingen er zo in op. Hun enthousiasme was
groot: ‘Wat een geweldig mooie ervaring om
mensen, die zorg nodig hebben zo'n vakantie te
kunnen bieden. Wat een goede sfeer onder
elkaar!’ Zo hebben de gasten het ook ervaren.
Op vrijdagavond was het slotdiner met
‘vierelementen’ . Daarna zien we de
hoogtepunten van de prachtige week. Alle
verzorgenden hebben weer met heel veel
plezier en warmte de gasten omringd en de
mantelzorgers een weekje ontzorgd. En wat
was het fijn dat echtparen die in het dagelijks
leven niet meer op één adres wonen, nu een
hele week bij elkaar konden zijn.

Dankbaar voor de goede zorg, de fijne
contacten en goede gesprekken met
medegasten en vrijwilligers worden de gasten
zaterdagmorgen weer opgehaald.

Gaat u, die zorg nodig hebt, volgend jaar
genieten van zo'n week? Uw partner zonder
zorg mag ook mee! De diaconie kan u helpen.

Namens allen Neeltje Jonkers




Uitnodiging

Regionale Pastorale Inspiratie en Ontmoetingsavond (voorh bisdragersconferentie)

Bij deze een uitnodiging voor een avond om samen te praten en elkaar te ontmoeten.

Datum: donderdag 21 november 2024

Thema: Bidden

Spreker: mevr. Ellen Kolthof, kerkelijk werkster

Adres: de Schakel - Lage Doelen 3 A, 7772 BL Hardenberg
Tijd: inloop 19.45 uur — de avond begint om 20.00 uur

Bidden: hoe bidden we, wat bidden we en wat betekent het gebed voor ons geloofsleven?
Opgeven kan tot 14 november

Deze uitnodiging is voor ouderlingen, diaconie, contactmedewerkers en iedereen die
geinteresseerd is.

Met een hartelijke groet,
namens het comité van voorbereiding,

mevr. Gineke Peltjes
v. Royensweg 53
7691 BR Bergentheim
06-30955705

Itj il

Oogstdienst

Op 10 november houden wij in Heemse weer onze jaarlijkse
oogstdienst. Deze gezinsdienst is voor jong en oud De
kinderen blijven tijdens de dienst in de kerk. De voorganger
is Gijsbert Rohaan en muzikale medewerking wordt verzorgd
door Geralda Rohaan en Martijn van Breden. Wij hebben de
mooie traditie om fruit in te zamelen en dit na de dienst naar
ouderen in zorgcentra te brengen. U kunt fruit (of iets anders
voor op een fruitschaal) brengen naar de Aerninckhoff op
zaterdag 9 november tussen 13 en 14 uur. De leiding van de
kinderdienst maakt hier dan fruitmanden en pakketten van.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp!
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In herinnering

Jowien Tieman - Huisingh

Jowien werd geboren in een goed en warm
gezin in Bergentheim. Ze had nog 1 oudere
broer, die ook Broer genoemd werd. Na de ULO
werkte ze in een winkel in Hardenberg.

Op een dansavond hebben Jowien en Willem
elkaar ontmoet. Willem woonde in Hardenberg
en werkte bij Eltem, de texielfabriek. 18 april
1952 trouwden ze en ze waren gek op elkaar,
beiden hadden erg veel humor en gevoel voor
gezelligheid.

Na hun trouwen is Roely geboren, 10 jaar later is
Ina geboren. Jowien was een gezellige en
moderne moeder. Later kwamen er
schoonkinderen, kleinkinderen en zelfs
achterkleinkinderen! Ze heeft ook jarenlang op
het politiebureau gewerkt in de kantine. Jowien
heeft 61 jaar in de Parkweg gewoond en
daarvan 60 jaar met 3 dezelfde buurvrouwen.
Goede buren waren ze van elkaar. Jowien had
ook 2 vriendinnen van vroeger. En op de leeftijd
van dik in de 80 jaar kwamen ze nog bij elkaar.
Toen Jowien 65 jaar was stierf Willem. Dat was
een moeilijke tijd voor haar. Na ruim een jaar

kreeg ze een lat-relatie
met Albert Beuving en ze
waren blij met elkaar.
Gingen samen naar
verjaardag, feestjes, uitjes
en genoten er beide van.
De gezondheid van
Jowien werd minder, en
na een val versnelde dat
en is ze naar de
Schoutenhof gegaan. En
daar ging het later ineens
weer snel, longontsteking. Ze stierf in het bijzijn
van haar dochters.

Tijdens het afscheid op 3 oktober hebben we
gelezen in Prediker, waar staat dat genieten van
het goede van het leven, een geschenk is van
God. Dat geschenk heeft Jowien goed
uitgepakt!

We wensen Roely en Ina en verdere familie Gods
zegen toe.

Ellen Kolthof

Jan Willem van Lingen

‘Het is onmogelijk iemand te vergeten, die zoveel
gaf om te herinneren.

Op maandag 8 juli 2024 is Jan Willem van
Lingen overleden, in de leeftijd van 87 jaar. Hij
werd geboren op 7 september 1936 te Lutten.
Op 27 februari 1967 trouwde hij met Hermien
van Aartsen. Zo'n zestig jaar is het leven samen
ontvangen en gedeeld, liefdevol en goed en om
dankbaar voor te blijven. In 2011 kwamen zij in
de Marslanden wonen. De laatste jaren werd
Jan Willem liefdevol verzorgd in de
Schoutenhof. Er was een groep mensen die
elke donderdag naar hem toeging; een
bezoekje brengen, vragen ‘hoe is het met je?’
Dat geeft steun aan elkaar.
Jan Willem van Lingen had een open en
vriendelijke uitstraling. Het zegt hoe hij in het
leven stond. Het positieve, de opgewektheid en
een bepaalde vrolijke ondeugendheid
kenmerken hem. Hij was een liefdevol mens en
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sloot niemand uit. In liefde blijf je aan elkaar
verbonden; “de mensen van voorbij zijn met
ons verweven in liefde, in verhalen, die wij zo
graag herhalen!”

Op zaterdag 13 juli was de dankdienst voor zijn
leven in ‘de Lariks! Wij leven mee met zijn
vrouw Hermien, hun kinderen en kleinkinderen
en wensen hen toe dat zij de dierbare
herinnering aan hun man, vader en opa in liefde
bewaren.

Onze geliefden zijn bij ons, bewaard en
gekoesterd in dierbare herinnering, voelbaar en
dankbaar in je hart. En wie en wat je in je hart
bewaart, dat raak je nooit kwijt.

Correspondentie adres: Ervenweg 58, 7773 DX
Hardenberg

Ds. Piet Langbroek



In herinnering

Geertje Jennigje Rigterink - Geertman

Op 8 oktober overleed Geertje Rigterink heel
plotseling. Ze is geboren op 11 juni 1935 In
Radewijk, in een gezin bestaande uit 8
kinderen.

Op een bruiloft leerde Geertje Gerrit-Jan
Rigterink kennen. Ze trouwden op 11 juli 1958
en kregen 4 kinderen: Hendrikus, Gerrit, Gert en
Han.

Geertje was zorgzaam, naar de kinderen, naar
de kleinkinderen en naar iedereen die dat
nodig had. Ze was graag in de weer en hielp
met schilderen, behangen, of schoonmaken.
Daarnaast was ze tot op late leeftijd ook nog
druk met de kalfjes op de boerderij. En er was
de moestuin. De gymnastiek, de vrouwenbond,
samenkomsten in de Heugte en in de kerk,
waar ze jarenlang zong in de cantorij en waar ze
contactdame was.Het was alemaal belangrijk
voor Geertje. Er was de nieuwjaarsvisite en
altijd had ze kniepertjes, waarvan ze met een
brede lach uitdeelde.

Toen de gezondheid van Gerrit-Jan
achteruitging, heeft ze met veel toewijding

voor hem gezorgd, zodat ze tot zijn overlijden
op 23 oktober 2022 samen konden zijn. Toch
ging ze door en bleef actief: "lk kom tijd te kort
op een dag," zei ze vaak lachend.

De kleinkinderen vertelden: “Ze was de rots in
de branding voor haar gezin en voor haar
kleinkinderen.”

Tijdens de Dankdienst voor haar leven kwam
Johannes 14 aan de orde: In het huis van mijn
Vader zijn veel kamers.

Geertje was overtuigd van de waarheid van
Gods boodschap en ze leefde daar naar, zo
goed als ze kon.

En zo mogen we Geertje Jennigje Rigterink
geborgen weten in Gods liefde.

We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

Bert Broers
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Hoe verder?

Een gewaardeerd dominee nam afscheid van
onze gemeente vanwege emeritaat. Na
jarenlange trouwe dienst waren er feestelijke
afscheidsmomenten. Daarin werd volop dank
betoond voor de betekenisvolle relatie en het
gezegende werk dat werd verricht. Elders en
mogelijk in deze Kerkklank vindt u verslagen
van het afscheid van ds. Pieter Noordmans.
Waarom stond er niet direct een opvolger klaar
om het werk over te nemen en voort te zetten?
Voor het antwoord daarop is het goed om stil te
staan bij een aantal factoren.

Allereerst is er gekeken naar de financién van de
kerk. De jaarlijkse inkomsten in onze gemeente
stijgen niet voldoende mee met de lasten. Voor
het aanstellen van een predikant wordt er via
de Classis Overijssel-Flevoland meegekeken of
dit voor de plaatselijke gemeente financieel
haalbaar is. Dat is bij ons niet het geval, zeker
als je de huidige ontwikkelingen (ledental, actie
kerkbalans, kostenstijgingen) doortrekt naar de
toekomst.

Natuurlijk kijken we daarbij ook naar vermogen
—er is wat dit betreft geen acute financiéle
nood. Maar het is niet verstandig om voor de
korte termijn alle reserves bij elkaar te schrapen
en na verloop van enige tijd tot de conclusie te
komen dat de problemen eigenlijk alleen maar
groter worden.

Maar we zouden toch inzetten op pastoraat?
Was niet de leus van het vorige beleidsplan
“Pastoraat is belangrijker dan stenen”?

Dat klopt. En dat doen we. Toch zijn er hier ook
enkele zaken waar we naar moeten kijken. Het
aantal leden neemt jaarlijks met enkele
procenten af, ook bij ons. De verhouding tussen
professionals en het aantal leden dat zij onder
hun hoede hebben verandert de laatste jaren
niet wezenlijk.

Een ander aspect is dat zolang je gebouwen
hebt, daar ook goed zorg voor gedragen moet
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worden. Een extra last was het afgelopen jaar
de waterschade die in het Hoge Doel optrad.
Ook is het nog niet kunnen vinden van een
huurder voor de Stephanuskerk een gemis.

Er is een proces gestart waarin intensief
gekeken wordt naar andere manieren van het
organiseren van pastoraat en samenwerking
tussen predikanten en kerkelijk werkers ten
behoeve van de gehele gemeente. Het werken
in de wijk blijft essentieel, maar misschien
kunnen we dingen net even anders doen zodat
we elkaar nog meer kunnen steunen en
bijstaan? Het komende jaar gaan we daar
intensief naar zoeken.

Intussen is er in goed overleg met onder andere
ds. Elly Veldman en Martijn van Breden
afgesproken dat Ellen Kolthof voor tien uur in
de week pastoraal werk in de wijk Centrum
komt verrichten en dat ds. Wim van der Wel aan
de slag gaat als begeleider. Het vertrouwen is er
dat dit een werkbare basis is voor de komende
tijd.

Met deze gezamenlijke inzet hopen we dat de
komende maanden het werk dat gedaan moet
worden gedaan kan worden. Tot zegen van ons
allen.

Jan te Bokkel,
Scriba AK PG Hardenberg Heemse



De werkgroep Moldavié is erg blij met de steun
die vanuit de verschillende wijkgemeenten
gegeven wordt aan dit 3-jarige project voor het
armste land van Europa. Met de statiegeldacties
bij Plus en AH, de doneerknop op de site, de
collectes in de kerken, de verkoopactie en
giften is al ruim € 8000,-- binnen gekomen voor
dit prachtige doel. Met nog een paar maanden
te gaan is het einddoel voor dit jaar bijna in
zicht (€ 10.000,-). De tweede verkoopactie van
Moldavische producten is onlangs gestart en
natuurlijk hoopt de werkgroep dat er opnieuw
veel belangstelling voor is. Met deze actie

wordt het land dubbel gesteund. De producten
komen uit het land én een deel van de
opbrengst gaat naar projecten in Moldavié.

Via Kerk in Actie ontvingen we onderstaand
berichtje over Alexanda Echim uit Parcova. Ze is
één van de vele ouderen die hulp krijgen via de
projecten van Kerk in Actie.

Een sprankje licht in grote eenzaamheid

Achter de vrolijk gekleurde huisjes in Parcova,
een dorp in het noorden van Moldavié, gaat
veel eenzaamheid schuil. De meerderheid van
de jongeren is voor werk vertrokken naar het
buitenland en veel ouderen blijven zonder
familie achter. Met hulp van Kerk in

Actie-partner Moldovan Christian Aid startte de
priester een hulpproject voor deze ouderen.
Alexandra Echim (84) is een van hen. Ze woont
in een van die kleine huisjes, en zit vaak stil voor
zich uit te peinzen. “Ik voel me vaak zo alleen’,
kan ze bijna niet zonder tranen vertellen. “De
jongeren uit de kerk helpen met klusjes,
brengen de boodschappen en kolen voor de
kachel. Ik ben dankbaar dat ik met hen af en toe
een praatje kan maken. Ook de priester komt
me regelmatig een bezoekje brengen. Mijn
leven zou beter kunnen zijn, maar het is goed
zoals het is. Ik geloof in God, en probeer mijn
leven in tevredenheid te leven!

Albert Hakkers,
secretaris CvD

kerk
in actie
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Het programma van Zin In kunt u zien op de website www.pknhardebergheemse.nl. Onder het
kopje Werkgroepen vindt u Zin In, daar kunt u een aanmeldingsformulier invullen. Lukt u dat niet
dan kunt u bellen met ds. Geralda Rohaan-van de Kamp: 06-82044588

Cursus Filosofie: Het geeft te denken

Deze cursus heeft in oktober al twee avonden gehad. In november zijn er nog twee avonden. Die
beginnen om 20:00 uur in de Schakel.

Op 12 november over |k en de Ander, de Ander en |k: de begrenzing en de ontsluiting van het
bestaan.

Op 26 november over de Werkelijkheid en de Mogelijkheid van God.

Joop Butti is sinds september gepensioneerd R.K. pastoraal werker. Daarvoor heeft hij als pastoraal
werker gewerkt in de Emmanuelparochie, in het studentenpastoraat in Groningen en Utrecht en in
de Bijimermeer (Amsterdam Zuid-Oost). Joop is afgestudeerd in fundamentele theologie met
aandacht voor de gevolgen van Auschwitz voor het joodse- en christelijke denken. Leven geeft te
denken en verwondering is het begin daarvan. Verwondering neemt afstand van
vanzelfsprekendheid. Het filosofisch denken vraagt waarom de dingen zijn zoals ze zijn en wat de
zin en betekenis van dit alles is. Filosofie zoekt wijsheid en alle wijsheid begint bij verwondering. In
vier avonden behandelen we telkens een ander thema.

Voor het bijwonen van deze avonden is geen voorkennis vereist. Aan de orde komen inzichten van
Plato, Aristoteles, Aquino, Kant en Levinas.

Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd van €40,- (voor 4 avonden).

Wensen rondom de uitvaartdienst - ds. Elly Veldman

Op 5 november van 14:00 uur — 16:00 uur, De Schakel.

Regelmatig geven mensen aan iets op papier te willen zetten voor hun afscheidsdienst. Maar dat
doe je niet zomaar even.... Het kan helpen om daar eens samen naar te kijken en te bedenken wat
er mogelijk is. In deze bijeenkomst maken we er een begin mee. We gebruiken het boekje ‘Wensen
rondom de uitvaartdienst; waarin u teksten, liederen en muziek kunt noteren. Ook is er ruimte
voor meer persoonlijke notities, waarover u met uw naasten in gesprek kunt gaan.

Opgave is noodzakelijk, i.v.m. de aanschaf van het boekje (€ 5,75).

Geralda Rohaan.




U heeft het wellicht al gelezen in het programma van Zin in: wij willen met zoveel mogelijk
jongeren uit onze gemeente naar de EO-Jongerendag. De EO-Jongerendag is dé plek waar
jongeren uit alle kerken en daarbuiten bij elkaar komen om te ervaren dat ze niet alleen staan in
hun geloof. Het is een eendaags evenement met muziek en inspirerende sprekers dat elk jaar
wordt georganiseerd, vanaf 2019 in Rotterdam Ahoy.

De EO-Jongerendag bestaat sinds 1975 en is al bijna 50 jaar betekenisvol voor inmiddels meer dan
een miljoen jongeren. Het is nog niet zeker of de EO-Jongerendag 2025 doorgaat, maar daar heeft
de organisatie wel alle vertrouwen in. Dit prachtige evenement verdwijnt als we niet met z'n allen
in actie komen. Jarenlang heeft de EO alles zelf betaald, maar dat lukt niet meer.

Daarom organiseren we een fundraising: we moeten 400.000 euro ophalen om in 2025 de
EO-Jongerendag te organiseren. Heel veel geld, maar met uw en jouw hulp kan het lukken! Als de
fundraising succesvol wordt behaald, dan komt er groen licht. We hopen dat u en jij ook weer
meehelpt om deze bijzondere dag te organiseren voor 15.000 jongeren. Wilt u meer informatie
over hoe u/jij mee kunt helpen om het bedrag bij elkaar te brengen? Ga dan naar:
http://www.eojongerendag.nl/doneer

Cindy Grendelman
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Bijbelrooster november

nEg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
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1 november
2 november
3 november
4 november
5 november
6 november
7 november
8 november
9 november
10 november
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november
16 november
17 november
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november
27 november
28 november
29 november
30 november
1 december
2 december
3 december

Psalm 138

Psalm 34

Marcus 12:13-27
Prediker 7:1-14
Prediker 7:15-29
Prediker 8:1-17
Prediker 9:1-12
Psalm 133
Leviticus 19:1-18
Marcus 12:28-37
Prediker 9:13-10:7
Prediker 10:8-20
Prediker 11:1-10
Prediker 12:1-14
Zacharia 9:1-8
Zacharia 9:9-17
Marcus 12:38-13:2
Zacharia 10:1-12
Zacharia 11:1-9
Zacharia 11:10-17
Psalm 69:1-19
Psalm 69:20-37
Marcus 13:3-13
Marcus 13:14-27
Marcus 13:28-37
Psalm 74
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1
Zacharia 13:2-9
Psalm 17
Zacharia 14:1-11
Zacharia 14:12-21
Psalm 115

Allerheiligen
Allerzielen

Dankdag

1e Advent

vervolg volgende pagina



Preekbeurten

datum tijd kerk predikant opmerkingen  wijk

3-nov 9:30 Matrix ds. Yvonne van Benthem Marslanden
3-nov 10:00 Witte of Lambertuskerk  ds. Gijsbert Rohaan Heemse
3-nov 10:00 De Opgang dr. G. den Hartogh Heilig Avondmaal Radewijk
3-nov 10:00 Hoftekerk ds. Jonathan Zondag, Dedemsvaart Centrum
3-nov 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek Baalderveld

6-nov 19:30 Hoftekerk Martijn van Breden

Zondag
10-nov 9:30 Matrix ds. Martin Voet Marslanden
10-nov 10:00 de Kamp ds. Wim van der Wel Baalder
10-nov 10:00 Witte of Lambertuskerk  ds. Gijsbert Rohaan Oogstzondag Heemse
10-nov 10:00 De Opgang Wout Kelder Radewijk
10-nov 10:00 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans Centrum
10-nov 11:00 Oostloorn ds. G. Holverda PGHH
Zondag
17-nov 9:30 Matrix ds. Piet Langbroek Marslanden
17-nov 10:00 Héfrekerk ds. Elly Veldman - Potters Centrum
17-nov 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Geralda Rohaan - van de Kamp Heemse
17-nov 10:00 De Opgang Musical "Esther"” Zanggroep "Nooit Alleen"  Radewijk
Zondag ~ Eeuwigheidszondlg
24-nov 9:30 Matrix ds. Yvonne van Benthem Marslanden
24-nov 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Geralda Rohaan - van de Kamp Heemse
24-nov 10:00 De Opgang Bert Broers Radewijk
24-nov 10:00 Hoftekerk Martijn van Breden Centrum
24-nov 10:00 de Kamp ds. Wim van der Wel Baalder
24-nov 10:00 de Beek ds. Piet I.aibroek Baalderveld
1-dec 9:30 Matrix dhr. Frank Werkman, Amersfoort Marslanden
1-dec 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Geralda Rohaan - van de Kamp Heemse
1-dec 10:00 De Opgang ds. G. Holverda Radewijk
1-dec 10:00 Héftekerk ds. Elly Veldman - Potters Centrum
1-dec 10:00 de Beek ds. Piet I.aﬁoek Baalderveld
8-dec 9:30 Matrix ds. Yvonne van Benthem Marslanden
8-dec 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Gijsbert Rohaan Heilig Avondmaal Heemse
8-dec 10:00 De Opgang ds. Maarten Bondzio Radewijk
8-dec 10:00 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans Centrum
8-dec 11:00 Oostloorn Jan Timmer PGHH
8-dec 10:00 de Kamp ds. Wim van der Wel Baalder

Bijbelrooster december

Woensdag 4 december Jesaja 40:1-11 n E g
Donderdag 5 december Jesaja 40:12-26

Nederlands-Vioams
Vrijdag 6 december Jesaja 40:27-31 Sijboigenoctschap
Zaterdag 7 december Psalm 126
Zondag 8 december 2 Petrus 3:1-9 2e Advent
Maandag 9 december 2 Petrus 3:10-18
Dinsdag 10 december Psalm 50
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Ontvangen giften t/m 14 oktober 2024

Ontvangen via: Bestemming Bedrag
Anoniem Wijkfonds Heemse € 20,00
Fenneke Muis Wijkfonds Radewijk € 15,00
Mevrouw L. Waterink Wijkfonds Radewijk € 10,00
Familie Ramaker Wijkfonds Radewijk € 10,00
Dineke Schrotenboer Wijkfonds Radewijk € 10,00
Fenneke Muis Wijkfonds Radewijk € 15,00
Hennie Kregel Baalderpot € 10,00
Hennie Kregel Baalderpot € 10,00
Mevrouw Breukelman Wijkfonds Heemse € 20,00
De heer G. ). Otten Kerk € 15,00
ds. W. van der Wel Baalderpot € 20,00
Magda Ormel Kerk € 15,00
Anoniem Wijkfonds Baalderveld € 20,00
Mevrouw W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
Marga Hoving Bloemenfonds wijk centrum € 50,00
Hennie Platjes-Veurink Bloemenfonds wijk Heemse € 15,00
Mevrouw L. Waterink Wijkfonds Radewijk € 20,00
De heer en mevrouw Nijeboer Wijkfonds Radewijk € 10,00
De heer L. Schrotenboer Wijkfonds Radewijk € 15,00
Mevrouw L. Waterink Wijkfonds Radewijk € 15,00
Anoniem Voedselkast Centrum € 20,00
Mevrouw Bouwhuis Bloemenfonds Heemse € 20,00
Jo Kampman Kerk (wijk Centrum) € 20,00
Ina Gerrits Bloemenfonds Heemse € 20,00
Janny Meilink wijkfonds Heemse € 20,00
€ 425,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.
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Collecteopbrengst Juni 2024 Collecte opbrengst Juli 2024
| Datum Omschrijving Totaal Datum Omschrijving Totaal
02-06-2024|5tg. Open Doors € 1.006,46 | 07-07-2024|Doven Pastoraat PKN 794,03
kerk € 654,12 kerk 607,85
Oostloorn/Kerk Tv € 92,90 Oostloorn/Kerk TV 116,50
Meander/Kerk Tv € 22,70 Meander/Kerk Tv 17,15
09-06-2024|5tg. Koen /Oost Europa € 1.208,95 14-07-2024 |Leger des Heils 1.178,29
kerk € 62350 kerk 661,80
Oostloorn/Voedselbank € 99,65 Oostloorn/Voedselbank 08,75
Meander/Voedselbank € 29,30 Meander/Voedselbank 30,00
16-06-2024|Stg. De Brug Cambodja € 1.293,36 | 21-07-2024|Stg.De Herberg 685,20
kerk € 630,40 kerk 513,86
Oostloorn/Hope & Dreams Gini € 80,20 Oostloorn/Hope & Dreams Gini 89,55
Meander/Hope & Dreams Gini € 17,70 Meander/Hope & Dreams Gini 20,15
23-06-2024|CliniClowns € 89353 21-07-2024 Samenzang_f\foedselbank 522,60
kerk € 547,61| 28-07-2024)|De Regenbooggroep A'dam 890,55
Oostloorn/De Brug € 131,20 kerk 721,61
Meander/De Brug € 15,40 Oostloorn/De Brug 160,40
30-06-2024|KIA Moldavié-Home Care € 154588 Meander/De Brug 9,95
kerk € 698,46 Totaal juli| € 7.118,24
Oostloorn/Vr. Saxenburg € 116,25
Meander/Vr. Saxenburg € 26,00
Totaal juni| € 9.733,57
Collecte opbrengst Augustus 2024
Datum Totaal
04-08-2024|ZWO Hardenberg/Heemse € 84597
kerk € 72255
Oostloorn/KerkTv € 8585
Meander/KerkTv € 16,50
11-08-2024|Hoop van Albanié € 818,52
kerk € 510,21
Oostloorn/Voedselbank € 75,20
Meander/Voedselbank € 26,05
18-08-2024|5t.Vrienden Hospice 't Huis a.d. Vecht € 1.194,26
kerk € 628,14
Oostloorn/Hope & Dreams € 91,25
Meander/Hope & Dreams € 24,00
25-08-20245tichting Mensenkinderen € 1.754,95
kerk € 590,02
Oostloorn/De Brug € 149,75
Meander/De Brug € 23,20
Totaal augustus| € 7.556,42
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EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP

Hoftekerk Hardenberg

4 repetities: zaterdagmorgen
11, 25 januari
8 februari, 1 maart

meer info en aanmelden:
www.frankkaman.nl



A"\ contactgegevens
WYV 2 colofon

Het kerkelijk bureau (in de Schakel) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van december uiterlijk
maandag 25 november 2024. Kopij bij voorkeur inleveren
per e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43a, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk
0523-216490

vrijw.koster: Mevr. J. Hutten
0523-263488
hutten@kpnmail.nl
Hoftekerk/ De Schakel
Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554

koster: Dhr. H. Klinge
06-25007675
hilkoklinge@hotmail.com
Stephanuskerk
Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240

Witte of Lambertuskerk/
De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
coordinator: Marco Kappert
06-33140720

Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523- 277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg



Open Kerk samenzang"

asawr - | Stephanuskerk
e
i Fhema

“Geloof,
Hoop en
Liefde”

Zodag 17 november
) 19:00 vvur

Stichting Vechtgenoten

“Vechtgenotenhms”

Kaman
(orgel)

ledereen van harte welkom




